
EDELHERTEN PAD 

Het pad is destijds uitgezet met de bedoeling er een NS wandeling van te maken wat in 2019 

ook is gebeurd. Officieel heet het wandelpad nu “NS wandeling Hart van ’t Groene Woud”. 

Het pad start bij Station Boxtel en is gemarkeerd met donkerrood-witte vierkante stickers met 

een afdruk van een hertenpoot.  

In de Mijlstraat ga ik het graspad langs de Heerenbeek in en loop ik tussen de akkers langs de 

langzaam kabbelende Heerenbeek. Hier kom je ook een aantal keren delen van de 

boomkwekerij van de Jong-van Laarhoven tegen. Als het hard waait fluit de wind langs de 

bamboestokken die naast de bomen zijn gezet als ondersteuning. Een leuk en apart fenomeen. 

Verder langs de Heerenbeek kom ik nog een aantal stroomversnellingen tegen, waar ik blijf 

staan om ernaar te kijken. In het voorjaar en zomer kan je er op een bankje zitten en heerlijk 

wegdromen terwijl je het water hoort kabbelen. 

Een stukje verder bij de Vrolijke Jager ga ik een kopje koffie drinken en daarna verder  het bos 

in. Dit is een mooi pad maar kan erg nat zijn, dus goede wandelschoenen zijn hier zeker geen 

overbodige luxe. Aan de linkerkant stroomt een vrolijk beekje en aan het eind van dit bospad 

zie ik al het mooie witte kasteeltje van het Landgoed de Heerenbeek opdoemen. 

 

Het gebied is al zeer oud. In 1303 werd door Hertog Jan II van Brabant 110 bunder land aan 

de abdij van ’t Park te Heverlee geschonken. Het gebied was toen nog een moerassig bos met 

veel elzen en was onderdeel van het woud van Oirschot. In 1650 stond de Heerenbeek op de 

kaart ingetekend als kleine hoeve. Een eeuw later veranderde de eigenaar Marcellus van Bles 

(Heer van Moergestel) de hoeve in een groot landhuis. Van het omliggende boerenland 

maakte hij een landgoed. Het landhuis is een gemeentelijk monument en particulier 

eigendom. Door de wit gepleisterde muren en hangtorens lijkt het op een kasteeltje. Een 

brand verwoeste in 1998 het interieur maar dat is nu weer helemaal hersteld.  

De originele Vlaamse schuur achter het landhuis is het oudste gebouw en stamt uit 1628. Deze 

wordt nu particulier bewoond.   

Het bos bestaat voornamelijk uit vochtig loofbos met veel populieren. Er groeit bosanemoon, 

slanke sleutelbloem, kleine valeriaan en gulden boterbloem. Vogels als de boomvalk, 

torenvalk, uil en houtsnip komen er graag. 

Ik loop nu verder en kom nu in het nieuwste stukje edelherten gebied. De nieuwe natuurbrug 

over het spoor is vrijdag 7 februari 2021 officieel geopend. Het ecoduct is niet alleen voor de 

herten, maar ook voor de dassen die in dit gebied leven. Vanaf hier loop ik door een mooi 

stukje bos met open gebied waar de dieren over het ecoduct naar toe kunnen en een eindje 

verder ga ik de Liempdsedijk op en het spoortunneltje onderdoor. Als je bij het spoor ecoduct 

staat zie je dat de buitenkant uit lemen stenen bestaat. Dit zijn tichelstenen die al in de 

romeinse tijd gebruikt werden. Het zijn stenen gemaakt van klei, voornamelijk gewonnen bij 

de grote rivieren. Vroeger waren er tichelfabrieken langs de Maas bij Tegelen. In de spleten 

tussen de stenen hoopt men dat er zich vleermuizen en vogels nestelen. 



In maart 2017 zijn in het omheinde edelhertengebied van de Scheeken 13 edelherten uitgezet 

en de eerste kalfjes zijn al geboren. Het edelhert is niet nieuw in het gebied, want zo’n 150 

jaar geleden waren ze hier ook al. De kans dat je een edelhert ziet is een is niet erg groot maar 

zeker niet onmogelijk. In het najaar tijdens de bronstijd kun je ze horen burlen, want dan zijn 

ze op zoek naar een vrouwtje. De herten kan je het best waarnemen tegen schemertijd of bij 

zonsopkomst. 

Na het Paljaartse tunneltje ga ik rechtsaf en na ca 50 meter is er links een inham waar een 

uitkijkpost gemaakt is door Brabants Landschap, die dit hele gebied beheert. Hier ga ik even 

kijken en loop het kleine trapje op naar het bordes en kijk door het geplaatste houten schot 

met kijkgaten. Helaas niets te zien. Een eindje verder ga ik linksaf het edelherten gebied in 

tussen het ecoduct van de snelweg en de spoorbaan. Een prachtig gebied met bos en open 

stukken waar, als je geluk hebt, de edelherten ook kan spotten. 

Helaas is het gebied voor honden verboden, maar er zijn wel alternatieve routes gemaakt die 

ook mooi zijn.  

Als ik het hertengebied uitkom loop ik nog een stuk langs de akkers en grasland naar het 

station van Best. Dit station is onder de grond gebouwd en heeft een goede verbinding met 

Boxtel. Vanaf het station Boxtel loop ik een stukje over het industrie terrein waarna ik via het 

rode fietspad in Natuurpark Boscheind kom. Hier staat nog een reconstructie van een 

boerderij uit de Romeinse tijd. Ook is er een mooie bijen- en vlinderweide. In het park vind je 

ook de St. Jozefkapel. De kapel is door de inwoners van Lennisheuvel zelf gebouwd op de plek 

waar vroeger ook een kapel stond.  

Vanaf hier gaat de wandeling dwars door Lennisheuvel langs de kerk en de Orion. Aan het 

einde van de straat bereik ik  Den Eijngel. 

 

Een mooie wandeling van 14,5 km.  

 

 


